
Mediteren, zingen en dansen voor vrede 

 

‘ H E T  O N E I N D I G E  V Z W ’  

P L E K  V O O R  N A T U U R B E L E V I N G  E N  

S P I R I T U A L I T E I T  

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij jullie  graag uit  op  

DINSDAG 26 december 2023 om samen met ons te mediteren, te zingen en 

te dansen voor vrede. 

 

Dagelijks worden we overspoeld met berichten van oorlog en geweld, ver 

weg of dichtbij. Hoe is zoiets ‘in godsnaam’ mogelijk? Komt daar nooit een 

einde aan? Wie kan het stoppen? 

 

Laten we in onszelf een zaadje van vrede planten en het verzorgen zodat het 

kan groeien tot een mooie en stevige vredesboom. 

 

Deze avond willen we hierover mediteren en nadenken.   Hopelijk ook de 

moed vinden om straks concrete stappen te zetten. 

 

GA IEDERE STAP IN VREDE. 

 

De bijeenkomst start om 18u30 stipt en duurt tot 20u30 

Bijdrage in de onkosten  9  €. 

Nadien is er nog  gelegenheid om samen na te praten.   

Wij bieden jullie graag een drankje en een kleine versnapering aan 

 

Met velen samen in de kring staan en dansen, zingen en mediteren voor 
vrede,  dat is onze wens en onze hoop: samen met velen bouwen aan een 

wereld van vrede, respect en rechtvaardigheid. 

 

Graag vooraf inschrijven aub. 

rika@hetoneindige.be 

ALVAST VAN HARTE WELKOM  

Dirk en Rika 


