
Meimaand, de maand van  

     GEVEN en GENIETEN,  
            SCHOONHEID en LIEFDE 
waarin  meidoorns, madeliefjes, klaprozen…  
         geven, stralen en bloeien 
     bijtjes en vlinders zoemen, fladderen op zoek naar nectar 
     vogels zingen, fluiten en hun nest bouwen 
     MENSEN ZINGEN, SPRINGEN en DANSEN  
en dit sinds mensenheugenis  

                           OM DE MEI TE VIEREN 

                                                                                      Mellie UYLDERT 

  

Ook deze meimaand bereidt de natuur zich – onverstoorbaar - voor op het hoogtepunt van 

Midzomer 
Door het samen zingen van een VREDESMANTRA willen wij, als groep, ons sterken om 
even onverstoorbaar ons geloof in VREDE te blijven behouden en vandaag tot 
uitdrukking te brengen door het samen dansen 

 

WIJ NODIGEN JE uit in deze  
MEI-MARIA-MOEDER- en BLOEIMAAND 

 VRIJDAG 12 mei om 14 u   

SAMEN met ons 
 een MANTRA te ZINGEN  

en de cirkel te vormen om te DANSEN  
in O.L.Vrouw ter Duinenkerkje  
     Dorpsstraat Mariakerke bij Oostende                        

WEES WELKOM VANAF 13,45 u we starten stipt om 14 u 
            
een bijdrage van 2 euro wordt gevraagd  

om organisatorische redenen graag je  aanwezigheid  telefonisch of per mail bevestigen 

 
info en inschrijven op het nr.  047 2892846 of via marjan.janssens@telenet.be 

 

geen enkele zang of danservaring vereist 

 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!! 
 

mailto:marjan.janssens@telenet.be

